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Niet in staat om jouw vorm te bevatten 
zie ik je overal om me heen 
je aanwezigheid vult mijn ogen met liefde 
het maakt mijn hart nederig, want jij bent overal. 

 
(Rumi) 

  

He Qi: “ He is not here ” 
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Vooraf aan de viering: 
 
Muziek door Harry Bosma (orgel) en Emiek Kasimier (trompet) 
 
We zingen: 
Lied 637 
 

 

 2. De Vader laat niet in het graf 

    zijn kind dat zoveel vreugde gaf, 

    Hij tilt het uit de kille grond - 

    het loopt als vuur de wereld rond. 

     

3. De oude nacht voorgoed gedood, 

    de toekomst kleurt de morgen rood; 

    ziehier hoe God vergevend is 

    en hoe zijn liefde levend is. 

     

4. Ziehier het licht van lange duur, 

    ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 

    o vlam van Pasen, steek ons aan - 

    de Heer is waarlijk opgestaan! 

 

Lied 601 

  



3 

 

  

 2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 
    aanhoudend licht dat overwint. 
    Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
    draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
    Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
    of ergens al de wereld daagt 
    waar mensen waardig leven mogen 
    en elk zijn naam in vrede draagt. 

 
 3. Alles zal zwichten en verwaaien 

    wat op het licht niet is geijkt. 
    Taal zal alleen verwoesting zaaien 
    en van ons doen geen daad beklijft. 
    Veelstemmig licht, om aan te horen 
    zolang ons hart nog slagen geeft. 
    Liefste der mensen, eerstgeboren, 
    licht, laatste woord van Hem die leeft 
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Welkom en mededelingen 
Aanvangslied Lied 216 

 
 2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

    vochtige gaarde, geurig als toen. 
    Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
    al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

     
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
    licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
    Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
    dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 
Opening 
 
 v: Goedheid is sterker dan ’t kwade 

a: liefde sterker dan haat 
v: Licht is sterker dan duisternis 
a: Leven sterker dan dood 

 
v: Hoopvol zijn wij sinds Hij ons liefhad 
    en daarom mag iedereen het deze morgen horen: 
    De Heer is opgestaan 
a: De Heer is waarlijk opgestaan, hallelujah 
v: Dat Gods genade, liefde en vrede om u, om jullie allen heen zij,  

     vandaag en alle dagen van ons leven. 
a: Amen 

 
(Stil moment) 
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Beantwoord met het zingen van: 

 
Moment met jong en oud 
Zingen Lied 624 
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 2. Prijs nu Christus in ons lied, 
    halleluja, 
    die in heerlijkheid gebiedt, 
    halleluja, 
    die aanvaardde kruis en graf, 
    halleluja, 
    dat Hij zondaars ‘t leven gaf, 
    halleluja! 

     

3. Maar zijn lijden en zijn strijd, 
    halleluja, 
    heeft verzoening ons bereid, 
    halleluja! 
    Nu is Hij der hemelen Heer, 
    halleluja! 
    Engelen jubelen Hem ter eer, 
    halleluja!  
     → kindernevendienst 

Kyriegebed 
Glorialied Lied 287: 1, 2 en 5 

 
 2. Rond het boek van zijn verbond 

    noemen wij elkaar bij name, 
`     roepen wij met hart en mond 
`     levenswoorden: ja en amen - 

    als de kerk van liefde leest 
    is het feest! 
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 5. Rond het licht dat leven doet 
    groeten wij elkaar met vrede. 
    Paaslicht straal ons tegemoet, 
    zegen wie uw liefde delen, - 
    licht dat dit geheim behoedt: 
    God is goed 

 
Ondertussen worden de huispaaskaarsen aangestoken aan de nieuwe 
Paaskaars 

 
Schriftlezing Marcus 16: 1 – 8 
 
Zingen Lied 630: 1 en 2 

 
 2. Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 

    open uw dode oren; 
    kom uit het graf dat u omsluit, 
    kom uit en word geboren! 
    Toen heeft zich in het vroegste licht 
    de nieuwe Adam opgericht, 
    ons allen lang tevoren 
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` Gedicht: Geloof in de Levende 

Is er een diepere dood: 
mensen gaan dicht voor elkaar 
kunnen geen kier meer open 
harten zijn dicht voor God 
steen, in zichzelf besloten 

Is er nog leven dat breekt 
wel een hamer zo hard 
een beitel zo scherp 
iemand die iets er op weet? 

Luister, een woord wekt het oor 
luister, wat steen was beweegt 
Hij die aan ons zich verloor 
open tot op het eind 
breekt als de Levende door 
roepende tot men Hem kent. 

Inge Lievaart 
 

Zingen Lied 630: 3 en 4 
 
 3. Al wat ten dode was gedoemd 

    mag nu de hoop herwinnen; 
    bloemen en vogels, - alles roemt 
    Hem als in den beginne. 
    Keerde de Heer der schepping weer, 
    dan is het tevergeefs niet meer 
    te bloeien en te minnen. 

     
4. Sta op! - Hij gaat al voor ons uit 
    de schoot van ‘t graf ontkomen 
    De morgen is vol nieuw geluid, - 
    werp af uw boze dromen. 
    Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 
    is voor het lichaam nu vrij baan 
    naar een bestaan volkomen. 

 
Overweging 
 
Muzikaal intermezzo 
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Zingen Lied 634 

 

 2. Licht moge stralen in de duisternis, 

    nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

    Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

    wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

    U zij de glorie, opgestane Heer, 

    U zij de victorie, U zij alle eer! 

     

Dank- en voorbede – stil gebed – Onze Vader 

 

Inzameling der gaven 

ondertussen komen de kinderen terug uit de kindernevendienst 

 

Mededelingen 

 

Slotlied Lied 839 
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2. De dans werd vergeten en het ritme verstoord; 

    het lied van de schepping werd zelden nog gehoord. 

    Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin, 

    in Betlehem zette de dans weer in. 

refrein 

     

3. Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 

    Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 

    Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 

    Ik danste het lied van gerechtigheid. 

refrein 
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4. De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood. 

    Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood. 

    Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou, 

    de dans van de schepping, de dans van trouw. 

refrein 

 

Zegen  
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